
‘Pater Karel ijskoffie!’
IJskoude koffie met een bol roomijs en slagroom

€ 3,50

Bezoek de Pater Karel-kapel!
Op 850m van Brasserie Abshoven, ligt de Pater Karel-kapel, het mu-
seum en winkeltje. Hier werd op 11 december 1821 Joannes Andreas 
Houben geboren, bekend als Pater Karel van Sint Andries, ‘de man met 
de zegende handen’. Op 3 juni 2007 werd hij door Paus Benedictus XVI 
Heilig verklaard. De kapel is een belangrijk pelgrimsoord, waar men 
rust kan vinden of een kaarsje kan aansteken.



Wandelroute 
Van stadspark naar stadspark (ca. 9 km)

De route (SG01) is te volgen via de rode paaltjes. Hij voert u van stads-
park Geleen naar stadspark Sittard, door een prachtig gebied langs de 
Geleenbeek.

Onderweg passeert u in Munstergeleen de Pater Karel kapel, waar u op 
vertoon van deze flyer een mooie attentie ontvangt. 
Bij Brasserie Abshoven kunt u terecht voor een heerlijk hapje of drankje 
in de ambiance van een oude kloosterkerk!

Meer routes: www.vvvzuidlimburg.nl/routes
Meer info:  www.paterkarel.nl & www.brasserieabshoven.nl

Brasserie Abshoven
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